
Meditatie 
 
  Deze meditatie is in iets andere vorm gepubliceerd in het kwartaalblad ‘De Verbinding’  
  van het christelijk woonzorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen (2023 #3).  

 

De stad van de toekomst  (bij Openbaring 21-22) 
 
Nieuwe steden als Lelystad en Almere zijn niet van de ene op de andere dag gebouwd.  
Dat geldt ook in het klein voor het nieuwe gebouw van De Westerkim, dat in mei 2023   
officieel werd geopend. Aan de bouw van twee jaar ging een traject van enkele jaren 
voorbereiding vooraf. Daarvoor kennen we ook een uitdrukking: “Aken en Keulen zijn 
niet op één dag gebouwd”. De mooie gebouwen en kerken in die steden stonden er niet 
zomaar, maar waren projecten ‘van de lange adem’. 

 

Dat geldt ook voor de nieuwe stad die nu in aanbouw is.  
Nee, ik bedoel niet de nieuwe hoofdstad van Indonesië, Nusantara op Borneo.  
Daar wordt een compleet nieuwe stad gebouwd, omdat de huidige hoofdstad Jakarta op 
Java steeds meer onder water komt te staan vanwege bodemdaling. Die nieuwe stad is 
een ambitieus meerjarenproject; in 2024 moet het paleis voor de president al klaar zijn; 
en dan wonen er nog nauwelijks mensen.   

 

De stad die ik bedoel is het Nieuwe Jeruzalem!  
Dé stad van de toekomst, waarvan God zelf de architect en 
uitvoerder is. Al eeuwen is Hij met de voorbereiding bezig. 
Want er moeten niet alleen mensen uit Aken en Keulen 
wonen, uit Jakarta, Hoogeveen of welke plaats ook.  
Nee, een ontelbare menigte uit álle volken, talen en naties. 
God hoeft daar ook niet als eerste te wonen;  
nee, zijn woonplaats zal ‘onder de mensen zijn’.   
 

Méér nog dan deze stad, die uit de hemel zal neerdalen, 
verwachten wij onze Heer Jezus Christus! Hij nam geen 
enkele reis naar het Vaderhuis, maar een retour. * 
Hij komt terug om zijn werk op aarde te voltooien.  

Daarom is Hij nu bezig voor ons plaats klaar te maken in die ‘Lichtstad met haar paarlen 
poorten’ (Openbaring 21:21; zie ook het lied: ELB 413).  
 
Er daagt dus een grootse toekomst voor ons, die in de herfst nog wel eens somberen. 
Onthoud: we zijn er nog steeds niet; maar dat geeft niet, want Hij zál komen!  
En we kunnen ons er geen voorstelling van maken, hoe schitterend Gods nieuwe aarde, 
het nieuwe Jeruzalem én Jezus, onze Heer en redder, eruit zullen zien! 
 



Begin oktober vierden de Joden het Loofhuttenfeest. ** Dan bezingen zij Gods trouw 
tijdens de woestijnreis op weg naar het beloofde land, toen ze nog geen vaste woning 
hadden. Ze beseffen dan goed: we zijn nog onderweg; het beste moet nog komen: de 
Messias en zijn vrederijk. 
 
Nu verwachten christenen - anders dan de Joden - de Messias, die al gekomen ís in 
nederigheid: Jezus, het Lam van God. Zijn tweede komst zal daarentegen in glorie zijn, als 
Koning en Bruidegom. Hij verlangt ernaar: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ (Openbaring 22: 7,12).  
Laten wíj – die nog onderweg zijn in een wereld vol aftakeling en geweld – net zo 
verlangend uitzien naar Hem: De Geest en de bruid - wij als gelovigen - zeggen: ‘Kom, 
Heer Jezus!’ (Openbaring 22: 17,20). Laat de stad van de toekomst maar komen! 
 
 
Aangehaalde Bijbelgedeelten uit Openbaring 21-22 
 
21:2  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.  
 Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.  
     3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
    ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.  
    Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’ 
 
22:7  ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 
      12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.  
      13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 

 
 
Lied: Lichtstad met uw paarlen poorten (Evangelische Liedbundel, Gezang 413) 

1 Lichtstad met uw paarlen poorten, / wond're stad zo hoog gebouwd. 

  Nimmer heeft men op deez' aarde / ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

  Refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, / luist'ren naar zijn liefdesstem. 

    Daar geen rouw meer en geen tranen / in het nieuw Jeruzalem. 

 

2  Heilig oord vol licht en glorie / waar de boom des levens bloeit 

  en de stroom van levend water / door de gouden Godsstad vloeit.   Refrein 

 

4  Wat een vreugde zal dat wezen / straks vereend te zijn met Hem 

  in die stad met paarlen poorten / in het nieuw Jeruzalem.     Refrein 
 

 

*   Dit mooie beeld – en meer – heb ik ontleend aan Jaap Zijlstra, Toekomst. Bijbels dagboek (2000), 27 september. 

**  In 2023 was het Loofhuttenfeest van 30 september t/m 6 oktober. Eén dag er, zaterdag 7 oktober, voerde Hamas  

  in het zuiden van Israël een afschuwelijke terroristische aanslag uit, waarbij zo’n 1.400 Joden om het leven kwamen. 

  Deze meditatie stond in De Verbinding, die op 2 oktober verspreid werd.  
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