
 

Overdenking over Johannes 20: 1-10     
       

  Pasen:  ‘Hij zag het en geloofde.’ (Johannes 20:8b) 

    ‘Je gaat ‘t pas zien, als je ’t doorhebt.’  

 

1e lied:  Ik zeg het allen, dat Hij leeft – Gezang 218 (LvdK) 
 

1  Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  

  dat Hij verrezen is,  

  dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  

  waar wij ook staan of gaan. 
 

4  Tenonder ging de sterke dood,  

  tenonder in de vloed; 

  nu straalt ons in het morgenrood  

  zijn toekomst tegemoet. 
 

6  Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al,  

  getroost en wanhoop niet. 

  Een weerzien zonder einde zal  

  verzoeten uw verdriet. 
 

Bijbel: Johannes 20: 1-10  (NBV21)   
 
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van 

Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald.  
2 Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, 

en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem 

nu neergelegd hebben.’  
3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar 

het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere 

leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam 

als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en 

zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet 

naar binnen.  
6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf 

wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag 

dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar 

apart opgerold op een andere plek.  
8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf 

in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat 

Hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 



 

Overdenking:   

‘Hij zag het en geloofde’ (Joh. 20:8b)   

‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.’ 
 

 

 

Ziet u ze daar gaan op die vroege zondagmorgen? Petrus en Johannes rennen zo 

hard ze kunnen naar het graf. Johannes komt ’t eerst aan. ’t Lijkt wel een wedstrijd. 

Waarom schrijft Johannes dit? Omdat hij alles wil vastleggen wat er met Jezus is 

gebeurd. Eerst van Palmzondag tot Goede Vrijdag, die eindigde met Jezus’ dood 

aan het kruis. Maar ook van de nieuwe week die begón met Jezus’ opstanding!  

Pasen is geen verhaal dat teleurgestelde mensen uit hun duim gezogen hebben. 

Nee, Johannes vertelt eerlijk: zo ging het, luister:   

 

Een trouwe volgelinge van Jezus, Maria uit Magdala, komt Petrus en mij vertellen 

dat het graf open is! Jezus ligt er niet meer! Wij er snel heen! Ik kom als eerste 

hijgend aan. Inderdaad, de steen voor het graf is weg. Ik buig voorover, kijk het graf 

in en zie vaag doeken liggen: ah, Jezus ligt er nog! Dan komt Petrus ook.  

 

Daar, bij het graf, begint ‘t die Paasochtend. Want Jezus is echt dood en begraven.  

Het is geen bange droom, waar je ’s morgens van opschrikt en dan denkt: 

‘Gelukkig, ’t is maar een droom’. Nee, het zijn de harde feiten. 

Johannes heeft Jezus’ kruisiging met eigen ogen gezien (Joh. 19:35):  

“Hiervan getuigt iemand die het zélf gezien heeft, en zijn getuigenis is waar.  

Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook ú gelooft”.   

Johannes had ook gezien hoe Jezus begraven was. Jozef uit Arimatea en 

Nikodemus wikkelden zijn lichaam in doeken en overdekten die met kilo’s geurige 

zalf. Zo hadden ze Hem vrijdagavond in het graf achtergelaten.  

 

Toen Maria, Johannes en Petrus op Paasmorgen bij het open graf gingen kijken, 

‘hadden ze alle hoop verloren; leeg was hun hart, als nooit tevoren’ (ZG 155:2).  

 

Vreemd? Niet echt. De dood is onvermijdelijk en onherroepelijk.  

Allemaal staat die ons te wachten. Door ziekte, door ouderdom, door een ongeluk 

of wat ook. Dat is nooit anders geweest. De dood is een vijand, al sinds de opstand 

van Adam en Eva tegen God. Misschien ontspring je de dans, als Christus  terug 

komt, maar vroeg of laat trekt de dood aan het langste eind.  

 

Dat wist Johannes ook, die Paasmorgen, toen hij met eigen ogen het graf bekeek. 

Hij meende Jezus’ lichaam te zien liggen. Dood is dood. Ook vandaag zeggen velen 

dat: “Dat iemand terugkeert uit de dood, kan niet, bestáát niet! Nooit 

meegemaakt”. En toch…  



 

Ik moest denken aan een uitspraak van de overleden voetballer Johan Cruijff:  

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Zo is ’t ook met Jezus.  

Er is iets bijzonders met Hem. Iets dat je pas ziet als je ‘t 

dóórhebt. Jezus ziet eruit als een gewoon mens. Maar als je beter 

kijkt, ontdek je dat Hij méér is dan dat: Gods Zoon!  

Omdát Jezus Gods Zoon is, ontstijgt Hij aan wat voor gewone 

mensen als u en ik logisch en vanzelfsprekend is: dat je leeft en 

dan sterft. Hij staat op! Alleen: je gaat het pas zien als je het dóórhebt… 

 

Kijk hoe Johannes en Petrus daar in het donkere graf staan. De doeken liggen er. 

Maar Jezus’ hoofddoek ligt ergens anders! Die doeken - stijf van de zalf - zijn léég! 

Raar!  

Een paar weken eerder was Jezus’ vriend Lazarus gestorven en ook in doeken 

gewikkeld en begraven. Vier dagen later kwam Jezus bij Lazarus’ zussen Martha en 

Maria kwam en zei toen die bijzondere woorden: “Ik ben de opstanding en het leven. 

Wie in mij gelooft, zal léven, ook al sterft hij” (Joh. 11:25). Een voorproef daarvan 

toonde Jezus door Lazarus naar buiten te roepen. Dan komt Lazarus naar buiten: 

“Zijn handen en voeten waren in doeken gewikkeld, zijn gezicht bedekt door een 

doek” (Joh. 11: 44). Anderen moesten Lazarus helpen de doeken losmaken!  

 

Hoe anders was dat op Paasmorgen met Jezus! Zonder hulp ontdeed Hij zich van 

die doeken, en legde Hij de hoofddoek apart. Zoals het leid zingt: “Hij steeg uit ‘t 

graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht”. (Gez. 122:2, ELB).  

 

Bij die ontdekking begint Johannes ‘t door te krijgen: “Hij zag het en gelóófde”. 

Deze Jezus is niet zomaar een mens. Nee, Hij is de Zoon van God, Hij deed wat Hij 

beloofd had: “Ik zal opstaan!”! Als je dat doorhebt, ga je steeds meer ontdekken. 

Dan zie je dat Jezus een gat slaat in onze logica van ‘dood-is-dood’. Sterven blijkt 

geen eindpunt, waar alles op stukbreekt; het is een doorgang naar een nieuw en 

beter leven. Dan prijs je God, “die ons opnieuw geboren heeft doen worden door 

Jezus’ opstanding uit de dood, waardoor wij leven in hóóp” (1 Petrus 1:3).  

 

Die hoop kunnen we goed gebruiken! Ja, de dood is nog steeds onze laatste vijand. 

Maar Jezus overwon de dood en gaat dood en zonde eens definitief opruimen.  

Het is niet voorbij als wij sterven, of als mensen sterven door onrecht, geweld of zo.  

Er kómt een nieuwe wereld! Pasen verandert het leven! Angst en twijfel maken 

plaats voor vertrouwen en uitzicht. Niet dat ik alle ellende en dood bagatelliseer. 

Echt, die blijven rauw en moeilijk. Maar dankzij Pasen is er hoop!  

 

Met Jezus’ opstanding is God een nieuw en groots verhaal begonnen! Daarin 

neemt Hij ook onze levensverhalen op. En het verhaal van Pasen wordt compleet als 

u Jezus, onze Heer, ziet verschijnen die al de zijnen in zijn armen terugbrengt. Je ziet 

het pas als je het doorhebt: Jezus heeft de dood overwonnen. Geloof in Hem en leef! 

Amen.  



 

2e lied: Christus zoekt de eer – Eigen lied  bij Johannes 11 (melodie: Psalm 81) * 

 

1  Christus zoekt de eer / van zijn God en Vader.                      

Drukt de dood ons neer, / weet dat Hij er is; 

in de duisternis / brengt Hij leven nader. 
 

2  Christus zegt: “Ik ben / opstanding en leven.                         

Wie gelooft in Mij, / lééft, al gaat hij dood, 

ziet het morgenrood / zoals staat geschreven.” 
 

3  Christus, Zoon van God, / naar ons toe gekomen: 

bij U is ons lot / veilig en gewis, 

uw verrijzenis / maakt ons eens volkomen. 
 

4  Christus roept met kracht / Lazarus tevoorschijn. 

Zo zal eens zijn macht / ons doen opstaan, blij; 

Pasen maakt dat wij / léven voor Gods aanschijn. 
 
*Wanneer deze overdenking gebruikt wordt, kun je ook andere Paasliederen zingen, zoals  

‘U zij de glorie’ (ELB 132), ‘Christus onze Heer verrees’ (LvdK 215), ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ 

(LvdK 218), ‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’ (Opwekking 44), ‘Daar juicht een toon,  

daar klinkt een stem’ (ELB 122), enz. 
 

 

 

Gedicht –  

‘Het feest van Pasen’  

van Dineke Jansen 

 

Geplaatst op haar Facebook-

pagina op Paaszondag 20 april 

2025. 

 

Meer gedichten van Dineke kun je 

vinden op www.gedichtensite.nl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

   © Klaas van Hoek, www.klaasvanhoek.nl        Pasen 20 april 2025 

http://www.gedichtensite.nl/
http://www.klaasvanhoek.nl/

